Interview

in brons verbeeld

Beeldhouwer Relinde Kattenberg

In de achterkamer waar we aan de
eettafel zitten te praten, staan twee
bronzen beeldjes in de vensterbank.

‘Die daar heeft als titel “Geliefd”’, legt
Relinde uit, wijzend naar een figuur met
één arm en één been. In de enige hand
houdt het beeldje een rafelig kledingstuk
vast: ‘De mantel der liefde’. De Bijbeltekst
die Relinde tot het maken van dit beeld
inspireerde komt uit Colossenzen 3:14:
‘En bovenal kleedt u in de liefde, dat is
de band die u tot de volmaakte eenheid
maakt.” Relinde legt uit: ‘Het woordje
“u”is in meervoud bedoeld, want deze
tekst gaat over de gemeente. Ook al is
onze liefde vaak besmeurd en gescheurd
zoals dit kledingstuk, toch mogen we

in de Naam van Jezus liefde aan elkaar
doorgeven. Ik heb het beeld expres één
been en één arm gegeven omdat we als

Toen haar tweede dochter een jaar of vier was, besloot
de Harderwijkse Relinde Kattenberg een cursus te gaan
‘volgen bij de Vrije Academie Nunspeet. Een nieuwe
wereld ging voor haar open en al snel viel zge voor de
afdeling beeldhouwen. Dat is nu al weer negentien jaar
geleden. De oudste twee dochters wonen inmiddels
op gichgelf en studeren. Relinde woont met haar man
en de jongste twee kinderen in een rustige wijk van
Harderwijk. Achter het huis staan verspreid door de
tuin met verrassende hoekjes en klinkerpaadjes een
aantal brongen beelden. Ze roepen om de aandacht,
alsof ge weten dat ik voor hen gekomen ben.

Gods kinderen voor elkaar een hand en
een voet mogen zijn. Zodra we erkennen
dat we als individu gebroken zijn, en

we onze gebrekkige liefde aan elkaar
schenken, worden we compleet gemaakt
door Hem. Het gaat in wezen niet om
onze liefde, maar om de liefde van
Christus.’

‘En de tekst die mij inspireerde bij het
maken van dit beeldje is: “Hij stond van
tafel op, legde zijn mantel af en deed een
linnen doek om zijn middel. Daarna goot
Hij water in een kom en begon de voeten
van zijn discipelen te wassen. Hij droogde
ze af met de doek die Hij om zijn middel
had” (Johannes 13: 4 en 5).

God is niet onbewogen als een tiran die alles naar 3ijn hand get, maar Hij
is de aanwegzige, degene die altijd bij je wil zijn en die zelf ook lijdt aan het
onrecht dat wij elkaar aandoen.

Het andere beeldje in de vensterbank heet
'Aanvaarden’. Een mens die de handen
ophoudt om te ontvangen, terwijl er een
doek over een van zijn voeten is gevallen.
‘Het is de doek die Jezus om zijn middel
droeg bij de voetwassing’, zegt Relinde.

Vol symboliek

Toch ligt het christelijke element er niet
duimendik bovenop bij de beelden van
Relinde. Ook zonder de Bijbelse uitleg

zijn ze zeer decoratief en vol symboliek.
Dat is juist het verrassende van Relindes



kunstwerken. De bron van inspiratie is

de Bijbel, maar Relinde gelooft dat haar
beelden ook zonder uitleg aansporen tot
nadenken en verwijzen naar de bron.
Relinde: ‘lk maak geen beelden die als
christelijk geinterpreteerd kunnen worden
als mensen er langs lopen. lk zal niet snel
een afbeelding maken van herkenbare
christelijke symbolen, want ik weet dat
mensen dan bij voorbaat al afhaken. Als

ik in een galerie exposeer, willen veel
galeriehouders liever niet dat ik bij ieder
beeld de Bijbeltekst leg die mij heeft
geinspireerd. Kennelijk is er toch wat angst
voor een christelijk etiket. Ik laat de teksten
dan weg, maar wil wel dat ze het boek
met de volledige uitleg erbij leggen, zodat
iedereen die dat wil heel duidelijk mijn
motivatie kan achterhalen. En dat vinden ze
altijd goed.’

Niet riodig

‘De associatie met christelijke kunst vind ik
niet nodig. Ik ben niet aangesloten bij het

christelijke kunstenaarscollectief omdat ik

liever geen christelijk label krijg opgeplakt

en daarmee een grote doelgroep buitensluit.

Ik wil iedereen bereiken met mijn kunst. Dat
al mijn werk geinspireerd is door de Bijbel,
hoeft niet meteen te betekenen dat alleen
christenen mijn werk kunnen begrijpen

of waarderen. Ik kies ervoor om zo breed
mogelijk te exposeren, omdat ik zowel
christenen als niet-christenen kennis wil
laten maken met mijn kunst. Trouwens, met
mensen die weinig of niets met het geloof
hebben, heb ik soms de beste gesprekken.
Als ze van mij horen waarom ik een bepaald
beeld heb gemaakt, verschuilen ze zich vaak
eerst achter de facade van teleurstelling in
het instituut kerk of achter de stelling dat
wanneer God echt zou bestaan, Hij nooit
zoveel ellende en oorlogen had toegestaan.
Als ik dan zeg dat het woordje almachtig
helemaal niet voorkomt in de Hebreeuwse
Bijbel, maar dat het begrip El Shadaj grote
en ontzagwekkende God betekent, dan
ontstaat er vaak een heel mooi gesprek.
God is niet onbewogen als een tiran die
alles naar zijn hand zet, maar Hij is de
aanwezige, degene die altijd bij je wil zijn
en die zelf ook lijdt aan het onrecht dat wij
elkaar aandoen.’

Was de Bijbel vanaf het begin de
inspiratiebron voor je werk?

‘Nee, het kwam zelfs niet in mijn gedachten
op. Ik las de Bijbel wel, maar net als iedere
andere christen, als de leidraad voor mijn
leven. Kunst en geloof bleven gescheiden.
Totdat ongeveer dertien jaar geleden iemand
in de kerk aan mij vroeg: “Relinde, jij bent
christen, maar wat doe je nu eigenlijk met
je creatieve gaven als christen?” Ik moest

er in eerste instantie om lachen, maar toch
bleef de vraag me achtervolgen. Ik ben toen
de Bijbel gaan lezen met in het achterhoofd
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Aanvaarden

de vraag hoe ik mijn talenten kan inzetten
voor Gods koninkrijk. Ik vroeg aan God of
Hij via de Bijbelteksten tot mijn hart wilde
spreken. Voor die tijd had ik nooit beeldend
gedacht bij het lezen van de Bijbel. Wel als
ik naar de natuur keek. Maar toen ik zo met
de Bijbel bezig ging, ontstonden er beelden
in mijn hoofd. Vervolgens ging ik de teksten
bestuderen, ze in hun verband lezen en
commentaren erbij opslaan. Dat proces vind
ik heel belangrijk, want ik wil weten of mijn
eerste indruk wel klopt, of het ook echt zo
bedoeld is door de schrijver. Zo kom ik tot
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bijzondere ontdekkingen waar ik heel
veel van leer. Die rijkdom is de bron van
inspiratie geworden voor mijn kunst.’

Weet je nog het eerste onderwerp
uit de Bijbel, dat leidde tot een
kunstwerk?

'Ja dat weet ik nog heel goed, dat was het
werkstuk “Groei”. De tekst komt uit

| Johannes 1 waar het gaat over wandelen
in het licht. Ik heb het beeld de naam
“Groei” gegeven omdat het 't begin
markeert van mijn groeiproces. Het was
ook heel duidelijk een stijlbreuk met mijn
vorige werk. Het eerdere werk was wat
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Het beeldje “Groei” markeert een nieuwe
fase. De houding van de figuur laat zien
dat wanneer je in het licht wandelt, je ook
meer zelfbewust wordt. De vastberaden
manier van lopen laat ook zien dat je het
licht zonder schroom mag doorgeven.”

Veel kunstenaars geggen dat je
als toeschouwer zelf maar moet
bedenken wat hun werk betekent.
Vind jij dat ook?

‘Als je heel dicht bij jezelf blijft en in staat
bent om in je werk te leggen wat jij zelf
beleeft, dan zullen de mensen bewust

of onbewust wel iets van je bedoeling

Maar het liefst leg ik toch de Bijbeltekst naast mijn beelden. Ik merk dat
wanneer mensen een beeld heel mooi vinden, ge er ook de tekst bij willen

gladder. Wat statischer en netter. Je zou
kunnen zeggen: het leven kwam erin, de
beweging. En dat kwam heel duidelijk
door het lezen van Gods Woord. Henk,
mijn man, zei toen hij thuiskwam: “Dit
heb ik nog niet eerder van je gezien.”

hebben.

meekrijgen, zonder dat je er uitleg bij
geeft. Maar ik zal niet gauw zeggen:
"Alles wat je er als toeschouwer in ziet
is prima. Ook al is dat niet wat ik heb
bedoeld.” In onze tijd hebben mensen
vaak niet de Bijbelse kennis om direct de
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link te leggen tussen mijn werk en de bron
waaruit ik put. Dus is het wel belangrijk
dat de tekst erbij wordt gegeven, of mijn
boek met de uitleg. Maar het liefst leg ik
toch de Bijbeltekst naast mijn beelden. Ik
merk dat wanneer mensen een beeld heel
mooi vinden, ze er ook de tekst bij willen
hebben. En al is dat maar een heel klein
aspect van de totale uitleg, het mag als
een mosterdzaadje zijn, dat in iemands
leven verder groeit.’

Je doet dit werk nu ruim dertien
jaar op basis van de Bijbel. Zie je
een bepaalde ontwikkeling?

‘Sinds ik mijn creativiteit gekoppeld heb
aan de Schepper, doe ik steeds nieuwe
ontdekkingen. Niet alleen in geestelijke
zin, maar ook als het gaat om de techniek
van het werken met brons. Dat komt
natuurlijk ook door ervaring, maar zeker
ook doordat je de ruimte neemt om
anders te denken. Out of the box denken
heb ik altijd wel gedaan, maar nu durf ik
dat ook in mijn kunstuitingen. Ik ben niet
meer zo bang wat anderen ervan denken.
Mijn ijkpunt is Gods Woord en niet de
mening van andere mensen. Inspiratie
heeft ook een andere betekenis gekregen.



Ik pieker niet over het wel of niet hebben
van inspiratie. Ik moet gewoon mijn
atelier in en beginnen. Als je de Bijbel laat
spreken in je leven, ontstaat er altijd een
nieuwe creatie. Ik creéer niet, ik recreéer.
Je kunt dat tweeledig uitleggen. Ten
eerste is het voor mij een stuk recreatie.
Ik ben in een ontspannen setting bezig.
Maar ten tweede betekent het ook dat

ik niet schep, maar herschep. Ik ga uit
van materie die door de Schepper al is
klaargelegd. Ik kan niet iets vanuit het
niets maken. Het is wel nieuw en uniek
wat ik maak, maar het ontstaat vanuit een
woord dat al gesproken is, dat al eeuwen
geleden is opgeschreven en waar ik nu
een 3D-vorm aan mag geven, naar het
inzicht dat mij wordt geschonken door de
Schepper. Daarom doe ik niets anders dan
recreéren.’

We leven in een tijd dat er minder
wordt gelegen en de meeste
informatie via beelden tot ons
komt. Zit daar ook niet het gevaar
in om beelden boven het Woord te
plaatsen en het eerste gebod te
overtreden?

‘God heeft gezegd: “Maak geen
godenbeelden, kniel voor zulke beelden
niet neer.” Het gaat dus vooral om het
buigen voor afgodsbeelden. Je ziet die
vorm van heidendom ook in onze tijd.
Maar tegelijk geeft God aan Mozes de
opdracht om aan de hand van Gods
aanwijzingen kunstzinnig vorm te geven
aan de schepping. Misschien wel juist
omdat wij mensen de behoefte hebben
om onze gevoelens uit te beelden. Ik besef
dat woorden veel meer facetten kunnen
belichten dan beelden, toch denk ik dat
het heel belangrijk is dat we geestelijke
dingen uitbeelden. Er is weinig kennis
over het Woord van God en de moderne
generatie is nu eenmaal erg visueel
ingesteld.’

Kun je vertellen hoe dat in zijn
werk gaat, hoe een beeld in je
hoofd wordt geboren?

‘Zonder het Bijbellezen, het onderzoek
naar de betekenis van een tekst en de

gebeurt spontaan. Voordat ik de was ga
vormen die uiteindelijk tot een bronzen
beeld gegoten wordt, zie ik het beeld al
helemaal voor me. Soms komt het in een
flits, en soms komt het geleidelijk als een
groeiproces. |k doe mijn werk gedreven
door de liefde. Niet vanuit persoonlijke
frustratie, twijfel of veroordeling. Ik wil
werken vanuit Gods liefde want dat is wat
de Bijbel mij leert. De bron waaruit ik werk
is het mooiste wat er is. En alles staat erin.
Zowel de menselijke dingen met al ons
lijden en tegelijk Gods ingrijpen en zijn
verlossing.” ®

U kunt meer werk van Relinde bekijken
op relinde.com of tijdens een van de vele
exposities in Belgié en Nederland.
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Twee bustes tegenover elkaar met als thema de wind van de Heilige Geest.
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Ik ontdekte bij mijn onderzoek naar de tekst uit fohannes 3:8 dat Jezus de heilige
Geest niet als een externe kracht bedoelt, als Hij zegt dat de wind waait waarheen

gesprekken die ik met God heb over

een kunstwerk in wording, zou mijn
werk niet de impact hebben die het nu
heeft. Alles wat mijn handen doen, heeft
immers te maken met wie ik ben en hoe
ik bij het onderwerp betrokken ben. Het

hij wil, maar dat de Heilige Geest door ons heen werkt, en van binnenuit waait
in de richting die Hij wil. Daarom gaan de baren van die twee vrouwen ieder
een eigen richting op omdat de Geest ze innerlijk beweegt.





