
 

 
www.relinde.com 
Mecklenburglaan 17 
3843BN Harderwijk 
info@relinde.com 
06 1842 1702 

De Basis verbeeldend 
In brons verwoord 

I.s.m Stadsmuseum Harderwijk 
www.stadsmuseum-harderwijk.nl 
Donkerstraat 4 
3841 CC Harderwijk 
0341 414 468 

 
 
 

 
 

 
Omwenteling 
“Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem.”   
Psalm 37, vers 5 
 
Deze psalmtekst spreekt over het toevertrouwen van je eigen levensweg aan 
God. Het gaat hier niet om een vage, innerlijke reis, maar om een concrete, 
bewuste weg — een pad dat je letterlijk bewandelt in je dagelijks leven. Het 
Hebreeuwse woord dat hier voor ‘weg’ wordt gebruikt, duidt op een betreden 
pad, iets tastbaars. In dat licht komt ook de uitspraak van Jezus in gedachten: “Ik 
ben de weg.” Welke keuzes maken we dan dagelijks die onze gezamenlijke reis 
met Hem beïnvloeden? 

Wanneer je je weg bespreekbaar maakt binnen een relatie, ontstaat er ruimte 
voor groei. Door met elkaar te delen, houd je de ander in het oog — om te 
bemoedigen, om inzichten te delen, om samen vast te houden aan het pad dat 
je gaat. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt moed om open te zijn over 
waar je staat, welke richting je denkt op te moeten, en welke worstelingen je 
onderweg ervaart. 

Sta je toe dat God richting geeft aan je stappen, of houd je liever zelf het roer 
stevig vast? We leven vaak tussen verlangen en controle, tussen vertrouwen en 
twijfel. Soms voelen we ons achtergelaten, vooral wanneer we het waarom van 
gebeurtenissen niet kunnen begrijpen. En toch blijft die uitnodiging staan: 
wentel je weg op de HEER, vertrouw op Hem — en durf samen te wandelen, met 
God én met elkaar. 


